
Eerst de kerk dan de Markt  
Donderdag 12 november presenteerde Jo 
Coenen zijn stedenbouwkundige visie op de 
hoek Markt –Nieuwstraat in Eersel. Jo Coenen 
is een van Nederlands meest vooraanstaande 
architecten en was een aantal jaren geleden 
onze rijksbouwmeester. Met andere woorden: 
Jo Coenen kan wat en hij kan het vooral goed 
presenteren. Hij presenteert niet alleen een 
plan, hij geeft ook les in stedenbouw en archi-
tectuur. De vele aanwezigen hebben er van 
genoten en waarschijnlijk ook nog iets van 
opgestoken. 
Maar de volgende dag zit Jo Coenen weer in 
Maastricht en is alleen zijn plan hier gebleven. 
Het is geen plan dat concreet uitgevoerd kan 
worden. Het is een visie, een intentieverklaring 
zoals hij het zelf noemde. Daarbij is het plan-
gebied niet te krap genomen en zijn de ver-
schillende kwaliteiten van de omgeving duide-
lijk benoemd. Vervolgens is er een plan ge-
schetst dat aangeeft hoe die kwaliteiten tot een 
samenhangend en versterkt geheel kunnen 
worden gemaakt. Daarvoor moet nogal wat 
gebeuren: het parkeerterrein naast de plus 
moet weer op de schop en verlegd worden, 
een groot deel van achtertuinen moet een 
openbaar park worden, er komt een langgerekt 
bouwlint parallel aan de verbrede Nieuwstraat 
en voorheen café de Pijp wordt naar achteren 
geschoven (dus gesloopt). 
Het plan en de visie bezitten onmiskenbaar de

nodige kwaliteiten waar de gemeente iets mee 
zou kunnen doen. 
Toch hadden wij na afloop van de presentatie 
een wrang gevoel. De Markt en de Nieuwstraat 
van Eersel krijgen weer opnieuw veel aandacht 
en geld (deze visie van Jo Coenen kostte al 
meer dan € 46.000,-!) en dat terwijl er in Eersel 
plekken zijn die voor de kwaliteit van Eersel 
ook erg belangrijk zijn en er als vergeten hoe-
ken bij liggen. Ik bedoel dan natuurlijk de situa-
tie rond de Willibrorduskerk en het Kerkplein 
(Carquefouplein). We hebben een tijd terug 
samen met de buurtbewoners een initiatief-
voorstel gemaakt om voor die omgeving een 
samenhangende visie op te stellen. De hele 
buurt vindt dat nodig, de raad vond dat niet 
nodig…  
Nu is er wel zo’n plan voor de Markt en de 
Nieuwstraat. Waarom daar wel en rond de kerk 
niet? Wij begrijpen dat niet en we zijn het er 
ook niet mee eens. Wij gaan er een verkie-
zingsthema van maken: Eerst de Kerk dan de 
Markt!  
 
Toch bijzonder dat PvdA-GroenLinks in een 
gemeente waar het CDA de macht heeft als 
verkiezingsthema “Eerst de kerk dan de Markt” 
moet lanceren…  
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