Waar ik wel van kan genieten

Robsfest, Openary en Paperclip orga-
niseren, hoe met Bibberblues de kroe-
gen weer vol lopen, dat Welons er elk
jaar weer is en dat de Kempensessie
nog steeds bestaat, de laatste vrijdag
van de maand al die plasticzakken aan
de straat zien staan, met een gids van
de IVN langs de Kleine Beerze lopen,
handbalvereniging Jupiter zien winnen,
mooie dorpsranden, voorzitter zijn van
een commissievergadering, iets
nieuws bedenken, mijn zonneboiler
horen aanslaan als de zon schijnt.

Er is veel om van te genieten. Hopelijk
de komende vier jaar ook van de ge-
meentepolitiek.

Ik waag het erop.

Ad van de Ven
PvdA-GroenLinks

Ik ben nu al weer bijna 4 jaar raadslid
en daarvoor al eens een periode van
17 jaar.

Het was even wennen maar het lukte
vrij snel de draad weer op te pakken.
Wat niet wilde wennen, was de matige
kwaliteit van voorstellen, discussies en
besluiten. De kwaliteit van het bestuur
was te vaak onder maat. Daar kon ik
niet van genieten.

Waar ik wel van kan genieten: bier-
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groep enthousiaste mensen Music on

Payday opbouwen, fietsen door het PVdA- G roe n I.i n ks

landschap, zien hoe jongeren hun ei-
gen festivals als Kempenfestival,




